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apan is ‘hot’. Dat merken we bij Talisman aan alles. De interesse in deze bijzon-
dere bestemming is groot, en beschikbaarheid verkrijgen ter plaatse is soms een
echte uitdaging. Naast het hebben van de juiste contacten in Japan, vereist het een
grote mate van nauwkeurigheid en kennis om een reis naar Japan te plannen en
vervolgens in goede orde te laten verlopen. Talisman specialisten Ronda en Mariélle
weten precies waar ze moeten zijn voor de meest unieke verblijven, de lekkerste sushi
en authentieke theeceremonies....

Zij reisden beiden meerdere malen af naar Japan waar zij op zoek gingen naar de mooi-
ste plekken. ‘Steeds als ik denk dat ik nu toch wel de meest bijzondere plek heb ontdekt,
blijft Japan me verrassen...” aldus Mariélle. Het zijn de excursies en tours die een reis

door Japan net dat beetje extra geven. Boekt u een reis bij Talisman, dan worden deze
unieke belevingen opgenomen in uw rondreis, altijd op privé basis en van de gebaande
paden. Zo verkent u Japan op zijn allerbest.

Sumo toernooi

Een van de favoriete belevingen van Mariélle is het bijwonen van een Sumo toernooi.
Drie keer per jaar wordt er in Tokyo een Sumo toernooi gehouden. Het begint al vroeg
in de ochtend, de hoger gerangschikte Sumo worstelaars hebben hun wedstrijd rond
16:00 en de finales starten om 18:00. De tickets zijn altijd vrij snel uitverkocht maar
boekt u bij Talisman dan proberen we altijd plaatsen te regelen. Het leuke is dat er dan
een gids met u mee gaat die u tijdens het toernooi kan voorzien van de nodige achter-
grond informatie.

Theeceremonie

Een theeceremonie mag ook echt niet ontbreken in uw reis door Japan. Wij gingen op
zoek naar de meest bijzondere en ‘van de gebaande paden gelegen’ tempels zodat u niet
met andere reizigers, maar in privé gezelschap kan genieten van deze ceremonie. Het
verhaal van de Japanse thee en de ceremonie wordt vertelt door de theemeester. Achter
elke beweging zit een betekenis; thee als kunst!




Verblijven in Japan doet u op veel verschillende manieren, maar het allerleukste is toch
wel om te overnachten in een traditionele ryokan. Halverwege Kyoto en Hiroshima ligt
Kurashiki, een stadje met een prachtig historisch centrum met oude koopmanshuizen
en smalle kanaaltjes. Het is de thuisbasis van één van de mooiste en meest uiteenlo-
pende verzamelingen kunst ter wereld. Denk aan werken van Henri Matisse, Picasso,
Gauguin, El Greco en de beroemde waterlelies van Monet.

Ryokan Kurashiki is een echt verborgen pareltje, Hier wordt u in eigentijdse stijl ont-
vangen en geniet u van een uitzonderlijke vorm van gastvrijheid. Nadat een medewer-
ker u door een wirwar van gangetjes heeft geleid bereikt u de lounge waar een kopje
Japanse thee op u staat te wachten. U frist zich op in een van de privé onsen voordat u
plaatsneemt voor het 10-gangen kaiseki diner waar de heerlijkste creaties voorbij ko-
men; van verse tonijn sashimi tot kunstwerkjes van rundvlees en andere lokale speciali-
teiten. Begeleid door saké uit de lokale brouwerij....heerlijk!

Is uw interesse gewekt bij het lezen van dit Japan verhaal? Mogen onze reisspecialisten
u verder inspireren? Neem dan contact op met Ronda of Mariélle via 088-7755900 of
door te mailen naar ronda@talisman.nl of marielle@talisman.nl. Wij nodigen u van
harte uit in ons kantoor te Breda!

Talisman travel design ontwerpt al 25 jaar unieke reizen op maat naar bestemmin-
gen in Azié, Afrika, Amerika en Oceanié. Kwaliteit, kennis en exclusiviteit staan
bij ons hoog in het vaandel. Een reisontwerp wordt altijd in samenspraak met u, de
reiziger, samengesteld. Standaard bestaat niet!
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