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‘IS ER EEN DOKTER 
AAN BOORD?’ 

Job Wernand (23), vierdejaarsstudent  
geneeskunde aan de VU Amsterdam, werkt 
als matroos op zeilschip de Thalassa.

HOE KOM JE AAN DEZE BIJBAAN?
‘Ik zeilde al langer, en deed twee jaar geleden 
mee aan Race of the Classics. De Thalassa was op 
zoek naar tijdelijke vervanging, en vroegen of ik 
een zomer beschikbaar was. ’  

HOE ZIEN JE WERKZAAMHEDEN OP HET SCHIP ERUIT?
‘Je bent heel de dag met je handen bezig: het 
zeil zetten, zorgen dat je op koers blijft, sturen, 
navigeren, mast klimmen, knopen, klussen,  
lijnen trekken… Het zijn basale taken, maar  
ze vullen met gemak je dag.’ 

VIER MAANDEN OP ZEE, DAT IS TOCH LASTIG TE  
COMBINEREN MET JE STUDIE?
‘Ik ging weg na mijn laatste tentamen, en kreeg 
in Frankrijk gelukkig te horen dat mijn scriptie 
was goedgekeurd en dat ik niets hoefde te her-
kansen. Daarnaast kon ik iets later met mijn 
coschappen beginnen. Nu liggen we aan wal, en 
help ik soms met bijvoorbeeld lakwerk of gene-
ratoren controleren, dat is goed te combineren. ’

KOMT JE GENEESKUNDESTUDIE VAN PAS AAN BOORD?
Lachend: ‘Dat viel helaas een beetje tegen. Vlak 
voordat ik aan boord stapte, had iemand zijn 
elleboog gebroken. De maanden daarna gebeur-
de er echter helemaal niets. Pas tijdens onze 
laatste vaardag werd iemand niet lekker, en 
klonk er eindelijk ‘is er een dokter aan boord?’ 
Er bleek niet veel aan de hand te zijn, maar ik 
vond het toch leuk om mijn studie nog even in 
te zetten. Het lijkt me geweldig om later als 
scheepsarts aan de slag te kunnen.’ 

EN OMGEKEERD? LEER JE DINGEN ALS MATROOS DIE VOOR 
JE STUDIE NUTTIG ZIJN?
‘Het is hard werken en weinig slapen. Dat komt 
tijdens mijn coschappen goed van pas! Verder is 
het totaal anders dan mijn studie, maar leer ik 
wel veel zaken die in het dagelijks leven handig 
zijn. We zijn aan boord volledig zelfvoorzie-
nend. Als thuis het riool verstopt is, bel je een 
loodgieter. Hier moet je het zelf oplossen.’

VERDIEN JE ER NOG EEN BEETJE MEE?
‘Het is geen vetpot, maar je woont aan boord, en 
ook je eten wordt vergoed. Ik ben tevreden.’

WAAROM IS DIT DE LEUKSTE BIJBAAN?
‘Je ziet dingen die je nergens anders ziet. De 
mooiste sterrenhemels, walvissen, dolfijnen… 
Ik heb zelfs wel eens drie orka’s om onze boot 
heen op een dolfijn zien jagen. Zie dat maar 
eens in het ziekenhuis te beleven! En je bent 
altijd buiten, en midden op zee heb je geen 
internet of radio. Dit werk geeft een bepaalde 
rust.’ l


