Race of t

naar engeland

ALLE MEDICI
AAN DEK!

he (lassics

De zon schijnt en het is bijna windstil. Slecht nieuws voor de 21 boten die in
de Rotterdamse Veerhaven liggen te wachten voor vertrek. Het is 31 maart
en vandaag begint de 26ste Race of the Classics. Ruim vijfhonderd studenten
steken deze week op klassieke zeilschepen de Noordzee over, naar Engeland.
Als er tenminste wat wind opsteekt... Hanna van de Wetering
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e bemanning van de Iris bestaat, naast de

schipper en twee maten, uit twaalf ge-

neeskundestudenten van het Academisch

Medisch Centrum. Het is voor de tweede
keer dat een geneeskundeteam meedoet aan de studen-
tenzeilwedstrijd. Bastiaan de Boer, derdejaars genees-
kundestudent, zeilde de eerste keer ook mee. ‘Vorig jaar
was het windkracht 6 en ’s nachts vroor het. We zijn toen
vanwege de harde wind niet naar Engeland gegaan. Dit
is het andere uiterste. We gaan in eerste instantie naar
Zeeland en daar kijken we of er genoeg wind staat om de
oversteek te kunnen maken.’

De wave

Ondanks de windstilte zit de stemming er goed in. Om

10 uur verzorgt Erica Terpstra de opening. ‘De Race of the
Classics werd bedacht door twee vrienden om de onder-
linge contacten tussen studenten van verschillende steden
en opleidingen te bevorderen. Nu, bij de 26ste editie, is
het een professioneel event geworden waar heel Neder-

land jaloers op is. Ik heb ervoor gezorgd dat er morgen
meer wind staat. Maar laten we eerst een wave doen, voor
de organisatie en de schippers.” En dan kan iedereen aan
boord. De zeilen worden gehesen en terwijl de vloot
langs de Veerhaven en de Erasmusbrug vaart, geeft de
Koninklijke Marine met authentieke boordkanonnen
het officiéle startschot voor de race. Vandaag is de VIP-
dag. Ouders en andere geinteresseerden varen mee tot
Maassluis, daarna varen de boten door naar open zee. De
bemanning zingt luidkeels Ketelbinkie. Hoewel het een
officiéle zeilwedstrijd is, gaat het volgens Pim Hessel,
tweedejaars geneeskundestudent en een van de team-
captains, voornamelijk om de sfeer.

Zeilervaring

Er zijn dit jaar vier teamcaptains aan boord. Bastiaan en
Pim trekken de kar, samen met Alex van den Akker en
Marieke Rutgers. Het organiseren van een team voor deze
race bleck een ideale manier om een extracurriculaire acti-
viteit te combineren met hun opleiding. Via Facebook en



colleges werden de andere leden van team AMC benaderd.
‘We kregen zo’n 25 reacties’, vertelt Bastiaan. “Zeilervaring
was een pre, maar zeker geen vereiste. We hebben vooral
naar motivatie gekeken. Een paar deelnemers kunnen nog
niet zeilen, maar dat gaan ze vast leren deze week.’

Anna Zwanenburg, tweedejaars geneeskundestudent, is
een van de teamleden mét zeilervaring. Tk zeil al bijna
mijn hele leven, maar altijd op kleine bootjes. Nu mag ik
eindelijk zeilen op een tweemaster, dat is zo ontzettend

Race of the Classics

De Race of the Classics werd dit jaar voor de 26ste keer
gehouden. Het is het grootste studenten-zeilevenement van
Europa. 21 studententeams zeilden in klassieke zeilboten
van Rotterdam naar de kust van Engeland, en weer terug
naar Nederland. Voor de tweede keer deed dit jaar een
geneeskundeteam mee. De twaalf studenten van het AMC
werden vijfde met hun schip de Iris. Een tweemaster, relatief
klein (36 meter) en oorspronkelijk een vissersboot.

gaaf! Tk kan niet wachten om met z’n allen op het dek te
staan en samen de zonsondergang en zonsopgang zien.’

Openluchtkroeg

De twaalf studenten worden constant aan het werk gezet
door de schipper en de twee scheepsmaten, en de scheeps-
termen vliegen over het dek. Terwijl de geneeskunde-
studenten knopen leggen en aan de touwen hangen (‘ik
ben wel iets vaker naar de sportschool gegaan afgelopen
weken’) lijkt het medisch vakjargon moeiteloos ingewis-
seld te worden voor zeiltermen. ‘Het gaat wel wat worden
met dit team’, denkt scheepsmaat Jaap Pijper dan ook. Hij
vaart al jaren mee met de Iris. ‘Het is elk jaar weer feest.
vijfhonderd studenten: dat is de droom van elk haventje.
Hele dorpen lopen uit als we aanmeren, alle terrassen
gaan open, de biertaps worden van de schepen gehaald en
de kade wordt uitgebouwd tot openluchtkroeg.’

Pim is na afloop wildenthousiast. ‘Dit was een van de
meest bijzondere dingen die ik ooit heb meegemaakt.
Vanwege de wind zouden we naar Scheveningen varen, in
plaats van naar Engeland, maar op open water kregen we
nieuwe codrdinaten door en mochten we toch de Noord-
zee over. Het was nog veel mooier en romantischer dan ik
het me had voorgesteld. We waren echt een team met z'n
allen, en zijn nog vijfde geworden ook! 74{4
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