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Geen enkele
godsdienst keurt
moord op
onschuldige
burgers goed

Voor Manchester en Londen

n Boechout staat een oude psychiatrische instelling, lang
bestierd door de broeders Alexianen. Zoals alle oudere
psychiatrische instellingen in Belgié ligt ze dicht bij een
treinstation, ooit een noodzaak. Dat heeft nare gevolgen.
Het is me al meerdere malen overkomen. De trein stopt met
krijsende remmen of blijft staan in het veld bij de instelling. De
Boechoutenaar weet hoe laat het is (en dat het nog veel later zal
worden vooraleer hij thuis is). ‘D’er hee’t er wer iene gesproenge.’
Er is weer iemand voor de trein gesprongen. Dat staat nooit zo
in de krant, het is nooit te horen op radio of televisie. Het wordt
vertaald in ‘een persoonsongeval’, om copycatzelfmoordgedrag te
voorkomen.
Wat als we hetzelfde deden met zelfmoordaanslagen? Wat als er
een paar regeltjes op bladzijde 9 in de krant stonden: “‘Een mos-
limnietsnut blies zich op tijdens een concert en doodde daarbij x
onschuldige feestvierders en verwondde er y. We leven mee met
de nabestaanden.” ‘Drie moslimnietsnutten vielen ongewapende
burgers aan met een bestelwagen en messen. Ze doodden er x en
verwondden er y, voor ze zelf werden neergeschoten door de po-
litie. We leven mee met de nabestaanden.” Alle filmpjes en foto’s
over de aanslagen worden onmiddellijk van het internet gehaald;
wie ze erop zet, riskeert een fikse boete. Servers die de regels niet
volgen, worden gehackt, gesaboteerd en geblokkeerd. De ter-
reuraanslagen hielden zo op. Ze bestaan slechts door onze eigen
hang naar sensatie. Hoe bloederiger de berichtgeving, de foto’s
en de filmpjes, hoe meer clicks. De moderne nietsnut wil door
zijn zelfmoord onschuldige feestvierders bloedig treffen. Maar

wat hij vooral wil, is een momentje roem: zonder roem geen eer.
Moslimnietsnutten beroepen zich op de achterlijkste versie van
deislam, waarom ik hen moslimnietsnut noem. Maar er is geen
godsdienst ter wereld die redeloze zelfdoding en moord op on-
schuldige en ongewapende burgers goedkeurt, ook niet de islam,
ook niet de meest conservatieve strekking. Moslims zijn zelf het
grootste slachtoffer van dit nihilistische tuig.
Moslimnietsnutten van eigen bodem zijn opvallend dat: niets-
nutten. Ze hebben vaak en veel kansen gekregen, van de eigen
ouders en van de maatschappij, maar hebben die vergooid. Ze
wentelen zich in de slachtofferrol, rollen zo als vanzelfin de
kleine criminaliteit en eindigen in de grote misdaad of in enig
ander waardeloos bestaan. Inzicht is het begin van verandering:
jekunt je leven weer op de rails krijgen. Hoeveel mensen, uitalle
religies, zochten en hervonden waarde in meditatie, gebed en le-
ven in dienst van de ander. De Alexianen verzorgden pestlijders,
in Boechout verpleegden ze vanaf 1864 psychisch zieke mensen.
Maar het is gemakkelijker slachtoffer te blijven, ditmaal van
rattenvangers die hun het heldendom beloven. De maagden in
het paradijs: dat is hol gebral. Deze suicidale nietsnutten willen
dood omdat ze het eigen leven niet meer kunnen aanzien. Maar
ze willen nog even schitteren, even intens gehaat worden, even
iemand zijn door het leven van anderen te verwoesten. Ontneem
hun die glans, schrijf niet over hun daden en noem ze nietsnut.
Verzuip hen in medelijden. Voor de moslims: noem hen verloren
broeders en bid voor hen. Want het zijn eerloze sukkels. m
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