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Jan Hein van Dierendonck
spraakmakers

In een reeks bijdragen voor Medisch Contact beschrijft en tekent 
bioloog en illustrator Jan Hein van Dierendonck de levens van 
spraakmakende artsen. Alle afleveringen van deze serie verschijnen 
ook op onze website: www.medischcontact.nl/spraakmakers.

Bob van de Rebellenclub

Sinds 1994 is emeritus hoogleraar Bob Smalhout colum
nist voor De Telegraaf. Politieke en religieuze preekjes 
van een rechtse rakker (‘driemaal rechtsom is links’). 

Het jaarlijks beantwoorden van zesduizend reacties is een 
dagtaak. Vaak gaat het om medische adviezen, want wanho
pige lezers dichten hem Hogere Kennis toe (‘Ik ben uithuil
schouder van half Nederland’). 

Smalhouts vader is van huis uit joods, zijn moeder her
vormd, maar geen van beiden is erg godsdienstig. Het zijn 
Amsterdamse socialisten die ’s zondags met hun zoontje 
musea bezoeken. Zijn vader is een tekenleraar/graficus, 
die antieke bijbels verzamelt vanwege de bruikbare schut
bladen. Kleine Bob is geïntrigeerd door de teksten en wordt 
een vroegwijze bijbelkenner. Na de HBS probeert hij het als 
verslaggever, tekenaar en metaalbewerker, om uiteindelijk 
voor de studie geneeskunde te kiezen. Hij specialiseert zich  
in Utrecht in anesthesie, wordt hoofdgeneeskundige/anes
thesist in het Militair Hospitaal en produceert in 1967 een  
lijvige dissertatie over capnografie, het meten van koolzuur in 
ademgassen. Twee jaar later wordt hij hoofd van het Universi
taire Instituut voor Anesthesiologie en hoogleraar. Zijn oratie 
(De Dood op Tafel) behandelt onder andere anesthesiologische 

fouten en leidt tot Kamervragen. Bob de klokkenluider, de 
rebel. Is erger lijden denkbaar dan verlamd maar onver
doofd een operatie ondergaan? Smalhout schrijft een boek 
over het Lijdensverhaal, over Christus de rebel. Hij bepleit 
Judas’ rehabilitatie vele jaren vóór de vertaling van het Judas
evangelie: de uitverkoren apostel die als enige snapte hoe het 
zat, was geen verrader, maar had een missie! Bob de profeet. 
Als veelgevraagde spreker in het lezingencircuit kruist zijn  
pad dat van geestverwant Fortuyn. Pim de Messiaanse rebel. 
Of Bob minister van Volksgezondheid wil worden in een 
kabinetFortuyn? Neen, Bob wil bij zijn krant blijven. Kaviaar
socialisten hekelen en dwepen met ‘een kerel’ als Verdonk.  
En met Jomanda, want er is méér tussen hemel en aarde.  
At your service! n


