
‘M
ijn vader was kostwin-

ner en door zijn over-

lijden viel een groot 

deel van het inkomen 

van mijn moeder weg. Mijn moeder kon 

niets meer bijdragen aan mijn studie. 

Omdat ik vier keer ben uitgeloot, en in 

die jaren medische biologie studeerde, 

was mijn studiefinanciering bijna op toen 

ik in 1998 kon beginnen aan de genees-

kundeopleiding. Omdat ik zo weinig mo-

gelijk wilde lenen voor mijn studie, ben ik 

in de thuiszorg gaan werken. Gemiddeld 

werkte ik zo’n 24 uur per week, ik deed 

veel avond- en weekenddiensten. 

Voordat ik aan mijn coschappen kon be-

ginnen, heb ik drie jaar fulltime gewerkt 

om het bedrag bij elkaar te sparen dat ik 

nodig zou hebben om van te leven. Maar 

ook tijdens de coschappen heb ik veel 

diensten gedraaid in de thuiszorg. Toch 

is het me weleens overkomen dat ik een 

week soep at, omdat mijn geld op was 

voordat de maand om was. 

Op de geneeskundeopleiding gingen 

veel medestudenten op verre reizen 

zoals backpacken in Azië en gebruikten 

daarvoor de studentenlening, terwijl ik 

me dat niet kon permitteren. Dat vond 

ik soms wel zuur. Toch heeft die relatieve 

armoede me ook veel opgeleverd. Ik heb 

de waarde van geld leren kennen en ben 

er nog steeds voorzichtig mee. Daarnaast 

ben ik bij uiteenlopende mensen thuis 

geweest. Ook bij mensen die in grote ar-

moede leefden. Ik ben me er zeer bewust 

van dat sommige mensen een eigen bij-

drage voor een medicijn of behandeling 

niet kunnen betalen. Ik overleg dit dan 

ook altijd en probeer waar mogelijk sa-

men een oplossing te zoeken.’  
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Een week lang  
soep eten


