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‘Een goede samoerai 				     pakt nooit het zwaard op’
naam:	 Christina Fillerup (31)

beroep:	anios psychiatrie bij de Bascule in 

Amsterdam

vredige activiteit: katori shinto ryu

‘Ik beoefen deze Japanse krijgskunst twee keer 
per week. Het is van oudsher de trainingswijze 
voor samoerai. In de kata-vorm worden alle 
slagen in een vaste volgorde zo vaak herhaald 
dat je ze reflexmatig kunt uitvoeren. Het is een 
sport die volledige aandacht en concentratie 
vergt. Je denkt helemaal nergens meer aan. Als 
ik het een tijdje niet doe, dan pieker ik vaker en 
kan ik mijn werk moeilijker loslaten.’

tekst: Robert Crommentuyn

beeld: De Beeldredaktie, kick smeets
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