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SLAPEN IN ARTIS
TUSSEN ZINGENDE GIBBONS EN HUILENDE WOLVEN

We slenterden allemaal 
weleens een dag door ARTIS. 
Lang geleden aan de hand 
van ouders, of recenter met 
onze (klein)kinderen. Tussen 
vele andere bezoekers is 
het al genieten, maar zou 
het niet bijzonder zijn om de 
monumentale dierentuin 
even voor u alleen te 
hebben? Het kan, als u een 
overnachting boekt in Huize 
Welgelegen. Een huis dat z’n 
naam eer aan doet!

Geniet ontdekt de meest bijzondere overnachtingen.

Huize Welgelegen stamt uit 1750 en is met recht ‘wel’ ge-
legen. De voordeur van dit rijksmonument vindt u aan de 
Plantage Middenlaan 49, midden in Amsterdam dus. Trams 
tingelen voorbij en honderden fietsers snellen naar werk of 
terras. Maar stapt u door de achterdeur naar buiten, dan staat 
u midden in ARTIS! U waant zich in een oase van rust, als u 
de brullende leeuwen en kwetterende papegaaien niet meetelt 
tenminste. 

Beste van twee werelden
De voormalige dienstwoning stond er al een eeuw voordat 
de dierentuin er in 1838 kwam. Recentelijk is het huis geheel 
gerenoveerd, maar het heeft gelukkig de karakteristieke uit-
straling behouden. Dat is dus genieten van het beste van twee 
werelden. Het huis herbergt een gezellige en luxe woonkeu-
ken, een zeer riante woonkamer en twee mooie badkamers. 
Diverse trapjes brengen je naar de verschillende vertrekken 
en de drie slaapkamers. De master bedroom heeft het mooiste 
uitzicht: het nieuwe verblijf van de panters. Het fijne van 

overnachten in Huize Welgelegen is de gezelligheid. Niet dat 
gevoel dat je soms hebt in een anonieme hotelkamer of stan-
daard vakantiehuisje. Nee, in Huize Welgelegen kom je thuis. 
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e ploft neer op de bank met een fijn boek, neemt plaats aan 
het knusse bureautje of zit urenlang te tafelen in de gezellige 
woonkeuken. 

Gewekt door zingende gibbons
Buiten de openingstijden nog een rondje langs de dieren 
maken, is echter ook een aanrader. Als u de tuin alleen nog 
deelt met de dieren en de rondfietsende bewakers, geniet u 
nog meer van de fraai aangelegde borders, het erfgoed en de 
neokoloniale panden. Er zit hier slechts één restrictie aan: na 
zonsondergang en voor zonsopgang is ARTIS niet toeganke-
lijk, omdat de dieren hun rust hard nodig hebben. Maar niet 
getreurd. Zet een stap door de voordeur en u bent midden 
in het immer bruisende Amsterdam. Kom echter niet te laat 
thuis, want u wordt al vroeg gewekt door zingende gibbons. 
Tip: vroeg uit de veren en ga op het geluid af. Echt, een erva-
ring om nooit te vergeten.

De meest beroemde bewoner van Huize Welgelegen was de befaamde Frits Portielje, tot 1952 Inspecteur der Leven-
de Have van ARTIS. Portielje sleepte met zijn bevlogenheid ARTIS door de crisis en de oorlogsjaren heen en zorgde 
dat de beroemde dierentuin voor alle Nederlanders toegankelijk werd in plaats van alleen voor leden. Samen met zijn 
vrouw schreef het boegbeeld van ARTIS de beroemde Verkade-albums. 

Meer informatie
Overnachten kan met maxi-
maal zes personen en is in-
clusief een uitgebreid ontbijt. 
Vanzelfsprekend is toegang 
tot ARTIS en Micropia bij 
de prijs inbegrepen, evenals 
parkeren voor maximaal 
twee auto’s per overnach-
ting. Voor twee personen 
betaalt u  per nacht, 
voor vier personen  en 
voor zes personen . 

Reserveren doet u via 
evenementen@artis.nl of 
(020) 523 35 84.
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