‘Visiterijden: op m’n fiets ontmoet ik de wereld in eigen wijk’

Edward Knol woonde en werkte jarenlang in de tropen, maar

is nu alweer zo'n tien jaar een gelukkig man in de vinexwijk
Stadshagen in Zwolle. ‘Dat had ik twintig jaar geleden niet voor-
zien hoor! Soms lonkt het tropen-dokteren weer, maar ik wil
onze pubers niet meer verslepen. Bovendien: ik woon nu op een
paar minuten fietsafstand van onze praktijk, we zijn helemaal
geland in de wijk en ik leef en werk met veel zin. Ik vind het

fijn om in mijn eigen woonwijk huisarts te zijn, zie ook geen
onderscheid tussen de arts Edward en de mens Edward. Het
maakt het vak huisarts ook juist zo waardevol; dat je dichtbij
mag dokteren. Letterlijk en figuurlijk. En echt, in die tien jaar
zijn de momenten dat de mensen me bij de Appie of tijdens het
hardlopen als arts aanspreken op één hand te tellen.’

Bilum

Zijn visitetas is een ‘doe-maar-gewoon-gewoon’-tas, wel
modelletje dokterstas, maar van stevig canvas. Tk kreeg hem
tijdens mijn huisartsenopleiding in Engeland van een pillen-
menger en hij gaat al ruim twintig jaar mee. Ik ben nou een-
maal niet zo van de chic en hij past perfect in het rek op mijn
visitefiets. Dat rek scoorde ik ooit tijdens een WK- of EK-
voetbal bij een kratje bier, dat er ook precies in past trouwens.’
Verder is de markante Edward - lange, rossige manen, grijs
sikje - immer herkenbaar aan z'n kleurrijke ‘bilum’. ‘Het wordt
bijna flauw, maar ook een krijgertje. Tijdens onze tropenjaren
in Papua New Guinea kregen we regelmatig zo'n string bag;
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altijd zelf gemaakt door de gever en daardoor dus een prachtig,
persoonlijk cadeau. Deze kreeg ik bij mijn afscheid, alweer tien
jaar geleden van de vrouw van mijn lokale collega en opvolger
dokter Felix. Ik moet binnenkort met naald en draad aan de
slag, want hij begint wat slijtageplekken te vertonen, maar hij

is ideaal, alles past erin. Broodtrommel, water, oortjes, zakmes,
mobiel, geld, regenbroek, en nog heel veel meer, tot aan masca-
ra aan toe. Niet echt de standaardinhoud voor een man, haha.’

Digidokter

Zijn iPad zit ook altijd in zijn tas, Edward is namelijk hele-
maal van het digidokteren. ‘Met verschillende apps laat ik
anatomische afbeeldingen zien, of filmpjes met oefeningen, of
ik gebruik een tekenapp om dingen uit te leggen. Het patién-
tendossier en apps voor medicatie en richtlijnen heb ik zo ook
altijd bij de hand. Ik werk al sinds 2011 met het patiéntenpor-
taal mijngezondheid.net en patiénten plannen hun afspraken
erin, kunnen een deel van hun dossier inzien en medicatie
bestellen. En ze krijgen de labuitslagen, meteen met mijn toe-
lichting en advies, op hun portaal. Dit heeft echt toegevoegde
waarde, zowel voor de patiént als voor mij. Als digidokter
werk ik ook steeds meer met eConsulten; mensen vinden het
prettig als ze de informatie nog eens terug kunnen lezen en ik
merk dat het aantal telefonische en fysieke consulten afneemt.
En voor wie nog wat koudwatervrees heeft voor eHealth: bel,
mail of tweet Edward, ik ben groot fan!’
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