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Zuiderziekenhuis Rotterdam
Van april tot september 1940 werkte arts in opleiding Jan 
Kaan als assistent in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Dat 
bood hem de gelegenheid om in de zomer ter vervanging 
van artsen die vakantie hadden, een centje bij te verdienen 
als vakantieassistent. Kaan stuurde afbeeldingen uit zijn 
fotoalbum. ‘Groote laparotomiëen – lang en vervelend’ staat 
er bij de eerste twee foto’s.  EN

Van de zolder
Herinnering aan de 
artsenjacht
Op 23 juni 1943 stuurden zo’n 3500 artsen een brief aan de 
Rijkscommissaris met de mededeling dat zij ‘vrijheid en 
leven in de waagschaal’ wilden stellen om niet onder het 
regime van de Artsenkamer te worden gebracht. Seyss-In-
quart reageerde keihard en liet 360 artsen gevangennemen, 
van wie de meesten naar het kamp Amersfoort werden 
gevoerd. Toen begin juli bleek dat de artsen bereid waren 
een ‘excuusbrief’ te sturen – overigens met instemming 
van het Medisch Contact – werden de gearresteerden weer 
vrijgelaten.
Longarts D.G Winkler en zijn vrouw J. Winkler-Siebenga, 
kinderarts, praktiseerden in de bezettingsjaren in Hoorn. 
Beiden ontsnapten aan de vervolging door de Rijkscom-
missaris. Als herinnering lieten zij na de oorlog voor elkaar 
een zilveren lepel maken. Op de achterkant staat: ‘Artsen-
jacht 30 juni tot 8 juli 1943’.  JV

Met dank aan Mart van Lieburg en mevrouw J. Winkler
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Andere naam tijdens de bezetting
Jan Vinkenborg dook onder tijdens de oorlog maar bleef onder de naam Jan 
Visser doorwerken. Hij heeft verschillende documenten met zijn onderduik-
naam bewaard. De naam staat bijvoorbeeld op een verklaring van de directeur 
geneesheer van het Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht dat Visser ‘in 
dit ziekenhuis werkzaam is en als zoodanig onder alle omstandigheden zich 
hierheen moet kunnen begeven ter uitoefening van zijn (haar) taak’. 
Van Ziekenhuis Coolsingel in Rotterdam kreeg Visser een verklaring dat hij 
naar Utrecht moest ‘voor het halen van een serum tegen diphterie’.
Ook stuurde Vinkenborg een brief van de rector magnificus in Utrecht aan alle 
studenten waarin hij verkaart dat hem ‘officieel is medegedeeld dat uitzen-
ding van studenten definitief van de baan is’.  EN


