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HILARISCH DOKTEREN

DE TIEN 
GRAPPIGSTE 
DOKTERS VAN 
TELEVISIE

VYVYAN
Ronduit verontrustend is het. Eén van de grootste psychopaten 
die ooit op de beeldbuis verscheen, studeerde geneeskunde. We 
hebben het hier over Vyvyan Basterd, de punker uit The Young Ones. 
In deze legendarische Britse BBC-serie (1982-1984) draaide het om 
vier zeer uiteenlopende, gestoorde studenten die bij elkaar in een 
huis woonden. De volkomen maffe Vyvyan mepte regelmatig met 
cricketbats of wat dan ook op zijn huisgenoten in, hij gooide een 
granaat naar tegenstanders bij University Challenge, en hij vond 
ook nog iets medisch uit: een mengsel waarmee je een moordlusti-
ge, bijlzwaaiende maniak wordt. Briljant, want de markt is enorm, 
zei Vyvyan: ‘Eindelijk een behandeling voor iedereen die geen 
moordlustige bijlzwaaiende maniak is.’ Helaas heeft Vyvyan nooit 
dokter mogen worden: aan het einde van het tweede en laatste 
seizoen verongelukten de vier, toen de bus waarin ze zaten van een 
klif afreed en ontplofte.
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DOKTER ROSSI
De originele dokter Rossi was de knappe dorpsarts van Peyton Place, 
een van de allereerste soaps die in de jaren zestig het kleine scherm 
sierde. Maar in Nederland is er maar één echte dokter Rossi: de 
zwijgzame psychiater uit de serie Gooische Vrouwen (2005-2009), ge-
speeld door niemand minder dan Derek de Lint. Alle rijke vrouwen 
uit Blaricum stortten hun hart uit bij Rossi. Hij helpt ze geweldig, 
vooral door te hummen en te knikken. In stilte gaat er echter van 
alles in hem om. 

FRASIER EN  
NILES CRANE
Dr. Frasier Crane begon zijn televisiecarrière als vaste 
klant in Bostons bekendste kroeg: Cheers. Later ver-
huisde hij naar Seattle, waar hij de lokale bevolking 
via zijn radioshow bijstond (1993-2004). De pompeuze 
Frasier woonde daar samen met zijn vader, Martin, 
een oud-politieagent die niets moest hebben van het 
pretentieuze gedoe van zijn zoon, over wijn en litera-
tuur. Daarvoor kon Frasier terecht bij zijn neurotische 
en minstens zo snobistische broer Niles, ook psychiater. 
Die laatste kreeg de beste oneliners, die nogal eens 
betrekking hadden op zijn miserabele liefdesleven en 
algeheel gebrek aan geluk in het leven: ‘Als mijn dag 
nog slechter wordt, vraag ik de hel of ze een uitwisse-
lingsprogramma heeft.’

DOKTER CORRIE
Dokter Corrie (Martine Sandifort) praatte bekakt, kon 
de term ss-sek-seksualiteit haast niet uitspreken, zo 
ongemakkelijk vond ze het, en ze had haar emoties niet 
helemaal onder controle. Desondanks verzorgde ze sek-
suele voorlichting voor Neerlands oudste basisschool-
leerlingen. Ze schrok er niet voor terug om op een skelet 
te demonstreren hoe je moest zoenen. ‘Tong subtiel naar 
binnen.’ Echt Nederlandse, licht subversieve televisie. 
Er was zelfs een actiegroep ‘Stop dokter Corrie’, die vond 
dat Corrie er een bedenkelijke moraal op na hield. En dat 
in 2013! Dan doe je iets goed. 
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DR. ANDREA AMORE
Misschien minder bekend dan dokter Corrie, maar we mogen dr. Andrea 
Amore niet vergeten. In het kinderprogramma Gemma Glitter Gezondheidsgala 
(2001-2005) was plek ingeruimd voor deze serieuze dokter die wat minder 
expliciet dan Corrie over romantiek en ander puberleed uitleg gaf. Alle 
personages werden vertolkt door Juliëtte de Wijn, oftewel Cora van Mora. 
‘Vandaag wil ik het met jullie hebben over fris. Er zijn verschillende soorten 
fris. Fris-drank. Fris-bee. En hygiënisch fris. Deze laatste vorm van fris wil ik 
nu behandelen.’

HAWKEYE PIERCE
Wie was de beste Hawkeye: Donald Sutherland in de film M.A.S.H, 
of Alan Alda, in de gelijknamige televisieserie (1972-1983)? 
Misschien zegt het genoeg over de rol van captain Benjamin 
Franklin Pierce dat er bijna niet te kiezen valt. De rokkenjagende, 
grappen makende chirurg met gouden handjes is onvergetelijk. 
Hoewel de Koreaanse oorlog woedde, leek Hawkeye vooral bezig 
met ófwel het grappen uithalen met collega’s waar hij het niet zo 
op heeft óf met martini’s drinken op zijn veldbed. Maar samen met 
maten zoals Trapper John McIntyre stond hij er wel als het nodig 
was. Zijn zorgzame en antiautoritaire kant droegen bij aan zijn 
populariteit. 
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7. 
DR. JULIUS HIBBERT
Dr. Julius M. Hibbert, MD, is de bekendste dok-
ter van Springfield General Hospital. En dat 
is dan weer het ziekenhuis waar de Simpsons 

(1989-nu) terechtkunnen. Hibbert heeft 
wel wat weg van een dokter die we 

wegens het criminele verleden 
van zijn vertolker niet meer met 
droge ogen in deze lijst kunnen 
laten figureren: Cliff Huxtable 
(die van The Cosby Show). Hibbert 

heeft een herkenbaar lachje, 
zo’n huh-huh-huh-

geluid, dat er op de 
meest ongemakkelijke 
momenten uitkomt. 
Mogelijk het gevolg 
van permanente morfi-
netoediening. Hibbert 
lijkt een goedzak van 
een dokter, maar als 
het op geld aankomt, 

valt er niet met hem te 
spotten. Tegen Homer 
Simpson zegt hij dat 
zijn drievoudige bypas-
soperatie 30.000 dollar 
gaat kosten. Die krijgt 
prompt een hartaanval, 
waarop Hibbert zegt: 
‘Ik ben bang dat het nu 
40.000 wordt.’



20 DECEMBER 2018 | MEDISCH CONTACT 51/52    37 

XXXXXXXXXXXXX

DR. F. JACOBO EN  
DR. TH. VAN ESSEN
‘Elleke ziekte, elleke kwaal, elleke pèèn, is een waarschuwing 
van ons lichaam, ons lichaam die zèg, ik kom tekort. (…) Dit 
ken tien jaar goed gaan, dit ken twintig jaar goed gaan, maar 
dan komp er op een bepaald moment een X-dag waarop een 
bepaalde Y-plek van het lichaam zèg, ik kap der mee, ik schei 
d’r mee uit.’ Aldus dr. F. Jacobo, geneesheer-directeur van de 
Kliniek voor Zoetstofwisselingstherapie in Haarlem (1979). 
Samen met zijn conifrère dr. Th. van Essen behandelde hij 
daar de ongelukkigen die geen baat vonden bij officiële ge-
neeswijzen. Gewapend met een kast vol verschillende soorten 
zoet beleg gingen zij de naarste kwalen te lijf, vaak veroor-
zaakt door verzuring. Bij een hernia de ruggengraat opzoe-
ten met pastachoca, en met stroop de halswervelsimpulsen 
opwekken vanuit de rietsuikerbanen. 

9. 
HOUSE M.D.
Kan humor Britser dan A bit of Fry and Laurie? Of dan Blackadder? 
Nee toch zeker. Hoe is het dan toch mogelijk dat een van de 
vaste bestanddelen uit die series, de über-Engelse Hugh Laurie, 
wereldwijd beroemd werd als een briljante, maar gecompli-
ceerde Amerikaanse arts? Gregory House (2004-2012) is niet echt 
een mensenmens, kijkt neer op domme patiënten en meestal ook 
op slimme dokters en is de grootste cynicus op aarde. Hij heeft 
gelukkig ook nog een goed gevoel voor humor. De pijnmedicatie 
waar hij aan verslaafd is, verstopt hij in een SLE-leerboek, want 
ach, ‘it’s never lupus’. 

U mist mogelijk wat Nederlandse televisiedokters in deze lijst: 
dokter Tinus bijvoorbeeld. Of de dokters Van der Ploeg en 
Lansberg uit Zeg ’ns Aaa. Die eerste vinden we niet grappig, en 
die andere twee vielen in het niet bij hun huishoudster Mien 
Dobbelsteen. Nee, dan zijn de onbedoeld grappige dokters uit 
Medisch Centrum West (1988-1994) toch leuker. Vooral de twee 
aartsrivalen, badguy Eric Koning (Rob van Hulst) en goodguy 
Jan van der Wouden, gespeeld door hét idool van eind jaren 
tachtig: Marc Klein Essink. Hoe hij bloedserieus een lever 
uitpercuteerde, aan de linkerzijde van de patiënt, dat doen maar 
weinigen hem na. Door de onvolprezen Rembo & Rembo nog 
gepersifleerd in Hysterisch centrum oost west thuis is ’t ook niet best. 
Het kijken waard. 

10. ERIC KONING EN JAN VAN DER WOUDEN
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